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Voorzang: Gezang 212: 1, 6

Eens, als de bazuinen klinken,

uit de hoogte, links en rechts,

duizend stemmen ons omringen,

ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,

Heer, dan is uw pleit beslecht.


Van die dag kan niemand weten,

maar het woord drijft aan tot spoed,

zouden wij niet haastig eten,

gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gist'ren, heden,

komt voor eens en komt voor goed!


Votum en groet


Psalm 25: 4, 6 Wk

God is goed en hoog te prijzen,

trouw en recht is zijn beleid.

Zondaars wil Hij onderwijzen

in de weg der zaligheid.

Wie ootmoedig luistren wil,

zal de rechte paden leren,

hij die nederig en stil

wandelt in de weg des HEREN.


Wie heeft lust de HEER te vrezen

als het hoogst en eeuwig goed?

God zal zelf zijn leidsman wezen,

leren hoe hij wandlen moet.

Hij mag uit des HEREN hand

voorspoed op zijn weg verwachten.

Het door God beloofde land

erven ook zijn nageslachten.


Geloofsbelijdenis


Psalm 86: 6

Leer mij naar Uw wil te handlen,

'k zal dan in Uw waarheid wandlen.

Neig mijn hart en voeg het saâm

tot de vrees van Uwen naam.

HEER, mijn God, ik zal U loven,

heffen 't ganse hart naar boven;

'k zal Uw naam en majesteit

eren tot in eeuwigheid.


Gebed


Bijbellezing: 

Efeze 4: 1 – 3 en 17 – 5: 16

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot 
een wandel die de roeping waarmee u geroepen 
bent, waardig is,

2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met 
geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te 
bewaren door de band van de vrede.


17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u 
niet meer wandelt zoals de andere heidenen 
wandelen, in de zinloosheid van hun denken,

18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het 
leven dat uit God is, door de onwetendheid die in 
hen is, door de verharding van hun hart.

19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, 
overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid 
begerig te bedrijven.

20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen,

21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem 
bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,

22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere 
levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde 
gaat door de misleidende begeerten,

23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw 
denken,

24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die 
overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in 
ware rechtvaardigheid en heiligheid.

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, 
ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van 
elkaar.

26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet 
ondergaan over uw boosheid,

27 en geef de duivel geen plaats.

28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar 
zich liever inspannen om met de handen goed werk 
te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek 
heeft.

29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar 
wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het 
genade geeft aan hen die het horen.

30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door 
Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw 
en laster van u weggenomen worden, met alle 
slechtheid,

32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en 
barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in 
Christus u vergeven heeft.

Efeze 5:1 Wees dan navolgers van God, als geliefde 
kinderen,

2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons 
liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft 
overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot 
een aangename geur voor God.

3 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten 
die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het 
heiligen past,

4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en 
lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar 
veelmeer past dankzegging.

5 Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, 
onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, 
een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en 
van God.

6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze 
woorden, want om deze dingen komt de toorn van 
God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

7 Wees dan hun metgezellen niet.

8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u 
licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht

9 – want de vrucht van de Geest bestaat in alle 



goedheid en rechtvaardigheid en waarheid –

10 en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken 
van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te 
schandelijk om zelfs maar te vertellen.

13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door 
het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar 
maakt, is licht.

14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta 
op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als 
dwazen, maar als wijzen,

16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol 
kwaad zijn.


Psalm 32: 4, 6

Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren. 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand'len

en wijzen u den weg dien gij zult wand'len. 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad 
terwijl mijn oog op u gevestigd staat.


Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken,

verheugd in God, naar waarde nooit te danken.

Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd,

gij, die oprecht van hart en wandel zijt.


Prediking n.a.v. Efeze 5: 1 – 2a


We lezen hierbij uit de Gewone Catechismus V / A 
15

Hoe werkt geloven?

Geloof is Gods geschenk waardoor ik ga luisteren 
naar zijn stem die in het evangelie tot mij komt. 
Gods Geest richt mijn hoofd, hart en handen op 
Jezus Christus. Zo raak ik steeds meer aan Hem 
gehecht en wil ik Hem volgen, met heel mijn leven.


Psalm 89: 7, 8

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk 
aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt 
hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord 
verhogen.


Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne 
kracht;

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon 
dragen

door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit 
leven

en onze Koning is van Isrels God gegeven.


Dankgebed


Psalm 147: 6, 10 

De HEER betoont Zijn welbehagen

aan hen, die needrig naar Hem vragen,

Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden

en door Zijn hand zich laten leiden,

Die, hoe het ook moog' tegenlopen,

gestadig op Zijn goedheid hopen.

O Salem, roem den HEER' der heren,

wil Uwen God, o Sion, eren!


Hij gaf aan Jacob Zijne wetten,

deed Isrel op Zijn woorden letten;

Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len.

Zo wou Hij met geen volken hand'len.

Die moesten Zijn getuigenissen

en Zijn verbondsgeheimen missen.

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;

laat al wat adem heeft Hem prijzen!


Zegen


Collecten


